Hoe zullen wij God ontmoeten?
Met tieners in gesprek

Een handreiking voor een gesprek met tieners op Israélzondag over de vraag: hoe kunnen wij
God ontmoeten, en wat kunnen we daarin leren van de Joodse traditie?

Tevens verwerkingsmogelijkheid via een poll op de website van het Centrum voor Israél-
studies en een chatsessie met ds. Brons in Jeruzalem.

1. Waar ontmoet jij God (als je Hem zou willen ontmoeten), denk je ?
In een eerste ronde zetten de tieners op een rij waar zij God het beste kunnen ontmoeten.
Laat ieder drie plekken opschrijven.
Wellicht ook goed om te vragen, waar je God volgens hen niet kunt ontmoeten.

2. Waarom ontmoet je God daar, denk je?
Ga in gesprek over de plekken die ze hebben genoemd. Waarschijnlijk kan je de plekken die genoemd
zijn wel onderverdelen: plekken in de natuur, of plekken die met de kerk te maken hebben, of met
familie/vrienden.
Waarom denken zij God juist daar te ontmoeten? Waarschijnlijk komen vooral twee zaken naar
voren:

- |k geloof dat God daar is. Dat neem ik aan, ik weet het gewoon, en soms merk ik dat.

- Ik voel dat God daar is. Dat geeft rust, vrede, zo merk ik dat.

3. Wat kunnen we leren van de manier waarop Joden hierover spreken?
In het Jodendom, waar we op Israélzondag iets van willen leren, is er nog een ander manier om God
te ontmoeten. Dat is een manier die ook in de Bijbel veel genoemd wordt. Namelijk door te doen wat
Hij zegt.
Dat is misschien niet zo populair bij ons. Alles wat met ‘doen’ of met ‘geboden’ te maken heeft,
scoort niet hoog bij jongeren. Toch willen we hen uitdagen er over na te denken, dat het wel eens
waar zou kunnen zijn: dat je iets van God gaat merken, door te doen wat Hij zegt. Zijn geboden heeft
Hij niet gegeven om ons te plagen, maar om ons te helpen goed te leven. En om je te helpen Hem te
ontmoeten; doordat je die dingen doet, wil God je laten merken dat Hij bij je is.

4. Hoe kan je God ontmoeten door geboden te doen?
Zijn er voorbeelden te bedenken van geboden die helpen om te merken dat God dichtbij is?
Het ligt voor de hand om de eerste vier geboden van de tien geboden te noemen (Ex. 20:1-11). Maar
voor Israél waren eigenlijk alle geboden bedoeld om hen af te zonderen en hen een bijzonder volk te
laten zijn. Zij mochten niet alles eten, gewoon om zich te blijven onderscheiden van alle volken. God
wilde zien of ze Hem echt wilden gehoorzamen. Zij moesten zich ook steeds reinigen, om te beseffen
dat God heilig is. Alle geboden waren er op gericht om ervan doordrongen te blijven, dat je met God



moet leven. Zo ervaren Joden dat nog steeds. Daar gaan ze niet onder gebukt. Integendeel, ze zijn blij
dat ze deze geboden gekregen hebben om zo dichtbij God te kunnen zijn.

Zouden dat soort geboden ook voor ons nog zinvol kunnen zijn? Hoe blijkt in ons leven dat wij anders
willen zijn dan anderen om ons heen. In de bijlage staan veertig geboden uit de bijbel. Laten de
tieners een top vier maken van geboden die volgens hen het meest helpen om God te ontmoeten in
hun leven. Je kan gebruik maken van de lijst van veertig geboden, je kan hen ook zelf geboden laten
bedenken die zij kennen (uit OT en NT).

Ga daarover in gesprek met elkaar. En probeer in het gesprek te vragen of zij zich kunnen voorstellen
dat Joden echt blij kunnen zijn met de geboden. Er is zelfs een feest dat ‘vreugde van de wet’ heet.

5. Ter afronding: een poll en een chatsessie
Je kunt je favoriete top vier invullen in een poll op de website van het Centrum voor Israélstudies. Je
kan gelijk zien hoe anderen hier tegenaan kijken. Aan het eind van de maand worden de vier favo-
geboden van jongeren belend gemaakt.
Je kan in de maand oktober op zondagavond chatten met ds. Aart Brons, die in Jeruzalem woont en
werkt en veel met Joden praat. Je kan hem bijvoorbeeld vragen hoe Joden een bepaald gebod in de
praktijk brengen en er nog blij mee kunnen zijn ook.



Bijlage: Veertig geboden uit de Bijbel
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Je mag geen andere goden dienen, dan God alleen (Ex. 20:3)

Je mag geen vlees eten van een dier dat een natuurlijke dood is gestorven (Deut. 14:21)

Je mag aan vreemdelingen wel geld uitlenen, maar niet van hen lenen (Deut. 15:6)

Je mag het hek tussen jou en je buurman niet verzetten (Deut. 19:14)

Als je iemand loon moet betalen, mag je dat niet uitstellen (Deut. 24:15)

Een koning mag niet te veel goud en zilver hebben, geen onnodige rijkdom dus (Deut. 17:17)
Na de menstruatie zal een vrouw zich reinigen (door zich te baden) (Lev. 15:19 e.v.)

Je mag van een arme volksgenoot geen rente vragen als je hem iets leent (Lev. 25:36)

Je mag geen beeld van God maken (Deut. 4:16)

. Je mag niemand beschuldigen als er niet twee of drie getuigen zijn (Deut. 19:15)

. Je mag geen geschenk aannemen van iemand die iets verkeerds heeft gedaan (Deut. 16:19)
. Je moet zorgen voor een dier, ook als het van je buurman is (Deut. 22:1-4)

. Je moet een hek maken op een plat dak, om niemand in gevaar te brengen (Deut. 22:8)

. Wees ruim in het geld uitlenen aan arme mensen (Deut. 15:7)

. Waar mensen wonen zal je je behoefte niet doen, die plek houd je schoon (Deut. 23:12-14)
. Na de aanraking met een dode zal je je reinigen (door je te baden) (Num. 19:11 e.v.)

. Je mag niet proberen te pakken te krijgen wat van een ander is (Ex. 20:17)

. Wat je beloofd hebt, zult je precies zo doen (Deut. 23:23)

. Je mag onderweg van andermans bomen eten, maar daar niet van meenemen (Deut. 23:24)
. Wie pas getrouwd is, mag het eerste jaar niet meevechten in het leger (Deut. 24:5)

. Je mag iemand die straf verdient niet onnodig wreed behandelen (Deut. 25:3)

. Je zult één dag in de week speciaal reserveren voor God en daarop niet werken (Ex. 35:2)

. Je zult ontzag en respect hebben voor je moeder en voor je vader (Lev. 19:3)

. Je zult vreemdelingen liefde bewijzen (Deut. 10:19)

. Je zal de HERE God liefhebben met je hele hart (Deut. 6:5)

. Je zult een tiende van de opbrengst van je land geven voor de dienst aan God (Deut. 26:12)
. Je zult God erkennen voor wat je kreeg en Hem niet vergeten (Deut. 8:11-13)

. Je zult je kinderen de woorden van God bijbrengen door ze aan hen te leren (Deut. 11:19)

. Je zult in je huwelijk trouw zijn aan elkaar (Lev. 20:10)

. Je zult alleen zuivere gewichten gebruiken, en niets vervalsen (Lev. 19:35)

. Je zult geen onreine dieren eten (Lev. 11)

. Je zult het Paasfeest, Pinksterfeest en Loofhuttenfeest vieren om God te eren (Deut. 16)

. Je zult een put afdekken, nadat je die gegraven hebt (Ex 21:33)

. Je zult je niet inlaten met waarzeggers of occulte machten (Deut. 18:10)

. Je zult niet stelen (Lev. 19:11)

. Je mag niemand eigenmachtig vermoorden (Lev. 24:17)

. Je mag Gods naam niet zomaar gebruiken, zonder de goede bedoeling (Lev. 19:12)

. Je zult voor een blinde geen struikelblok neerleggen (Lev. 19:14)

. Je zult een ander net zo liefhebben, zoals je ook voor jezelf opkomt (Lev.19:18)

. Je mag niets vertellen over iemand wat hem of haar schaadt (Deut. 5:20)



